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DE BESTE WENSEN 

Dit horen we heel vaak in het begin van het jaar. 

Wij wensen jullie allemaal het beste voor alle 

jaren natuurlijk. Als het even kan dragen wij ons 

steentje bij door er weer een heel plezierig 

zwemjaar van te maken met heerlijk gespetter. 

We gaan weer beginnen en gaan ons best doen 

om het oliebollenvet er af te zwemmen. Dat gaat 

vast helemaal goed komen. De tweede zaterdag 

van het zwemjaar krijgen we de kajakkers weer 

op bezoek. Schuitje varen theetje drinken. Nou, 

het zal er iets onrustiger aan toegaan denk ik zo. 

Maar jullie zijn wel wat gewend inmiddels dus het 

komt goed! 

 

AGENDA 

13 januari, het spetteren gaat weer beginnen! 

20 januari, de kajakkers zijn er weer, dus het 

wordt varen over de baren. Niet omslaan hoor, 

dat is vervelend. Maar dat zal niet gebeuren! 

17 februari, helaas geen zwemmen, het is dan 

voorjaarsvakantie net als op …. 

24 februari, weer geen zwemmen dus. Vroeg 

voorjaar dus. We hopen dat de zon daar ook 

rekening mee houdt, toch?  
 

VERJAARDAGEN 

03 Ingrid  

07 Jan  
13 Charlotte  

16 Dorine          60 

21 Harrie  

22 Rajeev  

Van harte gefeliciteerd 

allemaal. Maak er een gezellig feestje van met 

overheerlijke taart, dat hoort er zeker bij! 

 

JUBILARISSEN 

Dat waren er weer drie het afgelopen jaar: 

Piet , al weer 5 jaar actief bij ons! 

Lia , 30 jaar actief, goed he!  

Harrie, even adem halen, jawel maar liefst 35 

jaar bij onze club. 

Geweldig allemaal, maar vreemd is het eigenlijk 

niet. Als je er eenmaal aan begint, denk je nooit 

meer aan stoppen. Tenzij het echt niet meer gaat.  

Zo is het maar net! 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben: Robert 

Ik woon in: Hoofddorp 

Wat zijn je dagactiviteiten? 

Ik werk bij “Kunst om de hoek” in 

Haarlem. We maken daar keramiek, 

houten vogels en meer artikelen. De 

houten vogels zijn mijn specialiteit. 

Heb je beestjes in huis?  

Nee, die heb ik niet, nou ja misschien eens een 

spinnetje maar daar houdt het wel mee op! 

Welke leuke hobby’s heb je? 

Zwemmen natuurlijk, voor de rest kijk ik graag 

politieseries op de tv! 

Wat heb je het liefste op je bord? 

Een gehaktbal, wel met ui erin, dat maakt het 

extra lekker! 

En wat lust je echt niet? 

Spruitjes doe maar niet, niks voor mij! 

Naar welke muziek luister je 

graag?  

Naar muziek van “Faithless” 

Het is eigenlijk meer een 

dansgroep. Ik vind ze steen-

goed! 

Waar mag iemand je ’s-

Nachts voor wakkermaken? 

Voor een bord warm eten! (Dan moet daar vast 

een gehaktbal met ui bijzitten zeker? (Red.) 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Dat is Spanje. Maar Nederland is ook heel mooi 

met name de Veluwe.  

Wat is je favoriete tv-programma? 

Sportprogramma’s, alle sporten wat mij 

betreft. 

Met wie zou je graag een beschuitje willen 

eten? 

Zou eerder zeggen, met wie niet!  

 

ZIEKENBOEG 

Leeg voor zover bekend! Mooi toch? 


